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Mon Plaisir, jaargang 3, oktober 2020 nr. 5 
 
Bestuur 
 
Voorzitter 
Annemiek de Vos- Rouweler – tel. 079 – 3425017 
e-mail: voorzitter@jbczoetermeer.nl 
 
Secretaris 
Ineke Buijtendorp-de Wilde – tel. 079 - 3617476 
e-mail: secretaris@jbczoetermeer.nl 
 
Penningmeester 
Bernard van Bilsen – tel. 079 - 3421811 
e-mail: penningmeester@jbczoetermeer.nl 
 
Bestuurslid kantinezaken/coördinator 
vrijwilligers 
(vacant) 
e-mail: vrijwilligers@jbczoetermeer.nl 
 
Bestuurslid wedstrijdzaken 
Theo van der Tak – tel. 06-14893691 
e-mail: wedcom@jbczoetermeer.nl 
 
Bestuurslid onderhoudszaken 
Aad Hooijmans - tel.: 079 - 3413997 
e-mail: onderhoud@jbczoetermeer 
 
Afdelingen 
 
Wedstrijdzaken 
Peter de Vos – tel. 079 - 3425017 

Theo van der Tak – tel. 06-14893691 
Kitty van Popering – tel. 079 - 3165765 
Mariëtte Jansen – tel. 06-51525520 
e-mail: wedcom@jbczoetermeer.nl 
 
Onderhoudszaken 
Henk Akkermans – tel. 079 – 3416662 / 06-
12701699 
Karel den Heijer – tel. 079 – 3162173 
Joop Koens – tel. 079 – 3313822 / 06-29139924 
 
Ledenadministratie en contributie 
Nico Thoen – tel. 079 - 3479773 / 06-15237959 
Ruud van Bodegraven – tel. 079 – 3165119 / 06-
38505466 
e-mail: ledenadministratie@jbczoetermeer.nl 
Contributiebetalingen 
ING bank: NL97 INGB 0004 415363 
• Contributie inclusief bondsbijdrage € 117,00 
• Pupillen (t/m 11 jaar) incl. J-licentie € 34,90 
• Jeugd (12-17 jr.) incl. J-licentie € 58,50 
• Inschrijfgeld € 7,50 
• Donateurs per jaar minimaal € 25,00 

Kleding 
Hanny Beekhuizen – tel. 06 - 17278378 
hanny.beekhuizen@ziggo.nl 
 

Kantinezaken en gebruik accommodatie 
e-mail: kantinezaken@jbczoetermeer.nl 
 
Jeugdzaken 
Frans Roos – tel. 079 - 3426824 
e-mail: jeugdcommissie@jbczoetermeer.nl 
 
Lief en Leed 
Diny Noijens – tel. 06-15907778 
Anneke van Graafeiland – tel. 079 - 3315821 
e-mail: liefenleed@jbczoetermeer.nl 
 
PR 
Frans Roos (pers) – tel. 079 – 3426824 
e-mail: pr@jbczoetermeer.nl 
 
Redactie Mon Plaisir 
Rosemarie Bersma 
Ton Kant – tel. 079 - 3415538 
Frans Roos – tel. 079 - 3426824 
e-mail: redactie@jbczoetermeer.nl 
 
Website: www.jbczoetermeer.nl 
Hans de Jong – tel. 079 - 3423983 
e-mail: webmaster@jbczoetermeer.nl 
 
JBCZ Evenementen/gebruik accommodatie 
Tiny Scheermeijer – tel: 079 - 3415622 
e-mail: evenementen@jbczoetermeer.nl 
 
Acquisitie 
Yvonne Lavigne – tel. 079 – 3510778 
Joop Scheermeijer – tel. 079 – 3415622 / 06-
47591169  
e-mail: acquisitie@jbczoetermeer.nl 
 
 

 
 
Kantine en Boulesbanen 
Dr. J.W. Paltelaan 105 
2712 PT Zoetermeer  
tel. 079 - 3166680 
Het verenigingsnummer van JBC Zoetermeer  
is 6002. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer  
van Koophandel is 40412134.  
 
Openingstijden: 
dinsdag: 19.00 - 23.00 uur  

18.30 - 19.30 uur (training Frans Roos) 
uitgooien – 19.30 uur 

woensdag: 10.00 - 16.00 uur 
uitgooien – 10.30 en 13.00 uur 

donderdag: 19.00 - 23.00 uur 
uitgooien – 19.30 uur 

zaterdag: 10.00 - 16.00 uur 
uitgooien – 10.30 en 13.00 uur 

mailto:wedcom@jbczoetermeer.nl
mailto:onderhoud@jbczoetermeer
mailto:ledenadministratie@jbczoetermeer.nl
mailto:hanny.beekhuizen@ziggo.nl
mailto:acquisitie@jbczoetermeer.nl
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Beste Leden, 

 

Hoop en vertrouwen. Dat is wat ons allemaal 
op dit moment de moed geeft om door te 
blijven gaan. Hoop op een zo goed mogelijke 
afloop van deze coronacrisis. En toch ook 
vertrouwen in onze medemensen. Bijna 
iedereen doet al het mogelijke om deze crisis 

het hoofd te bieden en het risico op ziek 
worden zo klein mogelijk te maken. 
Maar het gaat ook om vertrouwen in onszelf. 
Want hoe meer vertrouwen wij in onszelf 
hebben, hoe beter we in staat zijn om welke 
moeilijke tijd dan ook te doorstaan.  

Dat we nu in een moeilijke tijd zitten hoeven 
we niet meer uit te leggen. Het is voor ons 
allemaal niet makkelijk maar we moeten er 
samen het beste van maken. 

 
Door verscherpte Coronamaatregelen moes-
ten we vanaf 29 september onze kantine 

sluiten, mogen er nog maar 30 mensen in 
een binnenruimte en waren toeschouwers 
niet langer welkom. Hier bleef het niet bij, 
vanaf half oktober kwamen extra regels, 
geen tripletten meer toegestaan en alles in 
groepje van maximaal vier en zeker op 1,5 
meter. 

Het jeu de boule spel kunnen we met de 
huidige aanpassingen nog wel spelen maar 
een ander heel belangrijk onderdeel van onze 
club, het sociale, is er bijna niet meer. Dit is 
voor ons allemaal aanpassen, accepteren en 
toch doorgaan, gezondheid is en blijft het 

belangrijkste. Wij hopen dan ook dat de 
Coronacijfers snel dalen en dat extra maat-
regelen niet nodig zijn. 
 
Door de huidige situatie hebben wij veel 
aanpassingen moet doen, een van deze 
aanpassingen is het uitvoeren van een 

schriftelijke ALV. Na geen bezwaar van de 
leden op de schriftelijke ALV zal iedereen 
maandag 2 november alle stukken van de 
ALV per email ontvangen. U heeft dan een 
week om vragen/opmerkingen in te sturen. 
In de week van 2 november kan er ook in het 
boulodrome of digitaal gestemd worden op de 

(her)kiesbare leden. Wij hopen op deze 

manier een goed alternatief te hebben 
gevonden om de ALV toch door te kunnen 
laten gaan. 
 
Helaas kan dit jaar de vrijwilligersmiddag ook 
niet doorgaan, maar wij willen toch laten 
weten dat wij bezig zijn om een manier te 

bedenken om onze vrijwilligers te bedanken 
voor hun inzet voor onze club. Zonder 
vrijwilligers zouden wij niet bestaan, en zeker 
nu, zonder vrijwilligers zouden wij niet eens 
open kunnen. VRIJWILLIGERS BEDANKT 
VOOR JULLIE INZET VOOR ONZE CLUB. 

 
Tot slot willen wij jullie nog even attenderen 
op de grote clubactie. Wij hebben weer 250 

loten te verkopen. Van deze loten, 3 euro per 
stuk, is 80% van de opbrengst voor de club. 
Een extraatje dat we heel goed kunnen 
gebruiken. Loten zijn via Bernard van Bilsen 

(penningmeester@jbczoetermeer.nl)  
te bestellen. 
 
Willen wij iedereen veel gezondheid wensen 
en blijf contact zoeken met elkaar, vergeet 
elkaar niet nu we elkaar minder zien op de 
club en over het algemeen veel minder 

spreken.  
Alles wat je nu zelf doet, bepaalt hoe je op 
jezelf terug kunt kijken als de crisis is 
afgelopen. Maak er zelf het beste van en zorg 
dat je positieve conclusies kunt gaan trekken. 

 

Met vriendelijke groeten, 
het bestuur 
Annemiek de Vos 
Voorzitter 
 

 
  
Op 29 september jl. ging de kantine weer 

dicht, zo ook het terras. Met nieuwe regels 
zoals o.a. na het spelen direct naar huis, treft 
onze club en leden keihard. De club maakt 
enkel nog onkosten en onze leden, zowel 
competitiespelers en recreanten, komen nu 
niet aan hun trekken. 
‘Het veertiende punt’, gezellig nog even 

napraten, is er niet meer bij. De redactie 
vroeg zich of hoe ze ons clubblad moeten 
vullen, wel in relatie met onze sport en vooral 
ook om de onderlinge binding vast te houden. 
Of dat de redactie gelukt is, mag men ons 
vertellen. Ook bijvoorbeeld, hoe men omgaat 
met, toch weer een isolement.  
Toch ook een lichtpuntje. Frans Roos: ‘Op de 
dinsdagavondtraining komt een aantal 
boulers, dat enkel nog gebruik maakt van dit 
uur. Vooral om elkaar wekelijks te zien.’  
Heeft u een leuk voorval meegemaakt?, 
vertel het de redactie. Vooral met een 

mailto:penningmeester@jbczoetermeer.nl
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positieve blik kunnen we hand in hand deze 

crisis doorkomen. 
 De redactie heeft een pagina gewijd aan de 
‘Grote Clubactie’ (pag.8). We verkeren op dit 
moment in een situatie waarbij er nauwelijks 
kantine-inkomsten zijn. Daarom is het zo 
belangrijk dat zo veel mogelijk leden aan 
deze actie meedoet, en (als het even kan) 

loten koopt. Maar liefst 80% van de op-
brengst gaat naar de club en dat kunnen we 
goed gebruiken. De inkomsten van de actie 
worden besteed voor het nieuwe plafond. Het 
is belangrijk de akoestiek in de kantine te 
verbeteren waardoor we elkaar beter kunnen 

verstaan en meer tot elkaar kunnen komen. 
 
Uit de laatste informatie van het Kabinet 

blijkt dat de maatregelen die zijn opgelegd 
mogelijk tot zeker eind van het jaar zullen 
duren. Ondanks deze tegenvaller willen we de 
leden oproepen om positief te blijven en zo 

veel mogelijk naar de club te komen om een 
balletje te gooien. Hou je aan de regels, denk 
aan de gezondheid, beweeg vooral als het 
even kan, ga naar buiten voor een wandeling 
of fietstochtje en raak vooral niet in een dip! 
 
 

 
 

Het is geen nieuws te melden dat sportvere-

nigingen het in deze Corona- tijd moeilijk 

hebben. De door het Kabinet genomen en 
nog te nemen maatregelen hakken er be-
hoorlijk in. Ook bij onze club is dat het geval; 
niet alleen financieel maar ook sociaal gezien 
leven we in moeilijke tijden. Aan de financiële 
verplichtingen kunnen we nog steeds voldoen 
terwijl de inkomsten (vooral van de kantine) 

sterk achteruit zijn gelopen. Om hierin een 
goed evenwicht te vinden, vereist dat de 
nodige stuurmanskunst en is vooral de pen-
ningmeester hier dagelijks mee bezig om dat 
voor elkaar te krijgen. 

Ook sociaal zijn er vele tegenvallers; we 

kunnen elkaar minder ontmoeten, niet samen 
meer een wijntje drinken of een biertje en 
horen we de bitterballen niet meer pruttelen 
in de keuken. We gaan er van uit dat deze 
situatie tijdelijk zal zijn en dat we samen 
weer naar betere tijden toe gaan leven. Met 
nadruk op het woord samen. Samen komen 

we zeker (gezond) door de crisis als we ons 
aan de regels houden en dat we trouw blijven 
aan de club. Omdat diverse inkomsten 
achterblijven is de contributie van de leden 
de belangrijkste bron van inkomsten gewor-
den. Vooral door het betalen van die con-

tributie zijn het dan ook de leden zelf die de 
club overeind houden. 
 

Voor degenen die overwegen de club 
eventueel te verlaten zou ik willen zeggen: 
doe het niet!, blijf lid en steun daarmee alle 
activiteiten die vrijwillig door de leden zelf 

worden ondernomen. Mocht een eventueel 
afscheid helaas verband houden met de 
gezondheid, dan wil ik graag meegeven dat 
er altijd nog de mogelijkheid bestaat om je 
aan te melden als donateur. Men blijft dan 
betrokken bij het sociale leven van de club, 
en je ondersteunt deze ook nog! 

 
Ton Kant 
 
 
Van het bestuur  
 

  3 

Van de redactie 
 

  4 

Samen met JBC door de coronacrisis 
 

  4         

JBC Zoetermeer  – JBC Nieuwerkerk  4-4 

 
  5 

Just Notarissen 
 

  5 

Nieuwe leden 

 
  6 

Hoedje af voor … het bestuur 

  
  6 

Grote clubactie 
 

  8 

Wedstrijdzaken 
 

  8 

Nieuwe ventilatie 
 

  9 

 Vervangen van elementen van de hal 
 

 10  

Boekpresentatie in ons boulodrome 
 

 11 

Verslag 2de introductiedag Nationale 
Sportweek 
 

 12 

Nieuwe maatregelen  
 

13 

Klootschieten 
 

13 

13-0 
 

17 
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Het is zaterdag 19 september. JBC 
Zoetermeer 1 speelt tegen JBC 
Nieuwerkerk 1. Trudy van Beek staat 
achter de bar.  
 
(Het ledental van JBC Nieuwerkerk schommelt 
steeds tussen de 105 en 125 leden).  

 
Door het uitvallen van team 2 zijn Theo van 
der Tak en Chantal Livius toegevoegd aan 
team 1.  Irene Kraan en Marcel Willemse zijn 
de invallers. 
 
 

 
 
Opmerkelijk: Marcel Willemse debuteert 

vanuit het niets in team 1. Dit alles, met 
corona als onzichtbare vijand, een reden om 
als fotograaf even aanwezig te zijn.  
 
Een kwartier voor aanvang tref ik een 

ontspannen geconcentreerd team aan. Om 
een goed gevoel te krijgen wordt er flink 
ingespeeld. Marion Ouwerkerk trakteert op 
stroopwafels, een subtiel onderdeel voor het 
teamgevoel.  
Even voor twaalven kondigt Valentijn aan dat 
er over vijf minuten wordt gestart. Ik maak 

een teamfoto, rekeninghoudend met de 
regels.  

 
 
Dan opent Valentijn de wedstrijd, heet de 
tegenstander hartelijk welkom, refereert naar 

de coronaregels, ‘die hoef ik niet meer uit te 
leggen’ en wenst iedereen een prettige 

wedstrijd.  
 
Frans Roos 

--- 

 
De vraag van onze penningmeester, 
Bernard van Bilsen, aan Just Notarissen, 
om ons te helpen met twee desinfec-
tiezuilen,  is gehonoreerd.  
 

 
 

 

Just Notarissen  

 

Wellicht zijn de handen niet vuil. 

toch bij aankomst moet je ze wassen, 

want we moeten blijven oppassen – 

geholpen door een Just desinfectiezuil. 

 

Niet één maar twee, 

geweldig toch allee!  

 

Pierre Alavie   
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Wie zijn ze en wat doen ze? Rosemarie 

Bersma vraagt ernaar 
 

Erica & Henk Rietbergen 
 

 
 

 

 
 
 

 

 We zijn allebei geboren en getogen in 

Den Haag; Henk in augustus 1946 en 
Erica in oktober 1953.  

 Vanaf begin jaren zeventig wonen we 
met heel veel plezier in Zoetermeer 

en nu in de wijk Seghwaert 

 Op de camping in Frankrijk waar wij 
al vele jaren komen spelen we af en 
toe traditiegetrouw samen een 

spelletje petanque 
 Omdat we door de Corona voorlopig 
niet meer naar ons favoriete plaats 
Benidorm kunnen, hebben we veel 

meer tijd over om ons hier te ver-

maken 

 Via internet kwamen we daarom op 
het idee om eens te gaan kijken bij 
JBC Zoetermeer en dat voelde gelijk 

goed 

 Henk is registeraccountant en heeft 
nog steeds een (bescheiden) klanten-
kring; daarnaast heeft hij tien jaar de 

Blues op Zondag georganiseerd in de 
Boerderij 

 Erica is eigenaresse geweest van 
damesmode zaken in Zoetermeer en 

Zevenhuizen en heeft daarna een 
aantal jaren als DHL-koerier gewerkt 

 Henk doet al vele jaren aan fitness bij 
Denkers Sport en Erica is een trouwe 

klant bij Mulder Sport waar zij nu aan 

Zumba doet   

 We denken dat JBC Zoetermeer een 
gezellige vereniging is en hopen nog 
veel van iedereen te kunnen leren op 

in ieder geval petanque-gebied  
 
 
PS. Foto mag je van ons opnemen in het 
clubblad.  
 

 
 
 

 
 
 
         Ingezonden door Annemiek de Vos 
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………

Deze keer staat het bestuur in het volle licht. 
Sommigen vragen zich misschien af: waarom 

het bestuur? Daar mopper je toch (af en toe) 

op als dingen niet lopen zoals dat zou 
moeten, en daar hoor je toch soms veel te 
weinig van? 
Mede uit vroegere ervaring denk ik daar wat 
anders over en weet wat er allemaal bij komt 
kijken om een vereniging te besturen; 
zichtbaar maar ook vaak onzichtbaar wordt er 

hard gewerkt aan de belangen van de club en 
uiteraard die van de leden. 
Ons bestuur maakt in de periode dat zij 
zitting heeft historische momenten mee. Het 
eerste historische moment begon zo’n drie 
jaar terug en is er vanuit het beleidsplan 

gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe 
accommodatie. Uiteindelijk heeft dat hele 

proces samen met de Bouwcommissie geleid 
tot veel denken, ontwikkelen, uitvoeren en 
vooral  ‘doen’. Het resultaat was er: de bouw 
van ons huidige mooie boulodrome. Duidelijk 
was dat dit bloed, zweet en tranen heeft 

gekost. Maar de klus werd geklaard en het 
bestuur heeft daarvoor ook de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid genomen om een 
financiële inspanning aan te gaan van zo’n    
€ 300.000. Wat mij betreft een prestatie van 
formaat! 
 

Nadat vorig jaar de nieuwe accommodatie 
werd geopend is een start gemaakt met het 
afwerken van de nieuwbouw en ook dit jaar 
stond men klaar met plannen om zowel de 

kantine als de binnenhal gezelliger te maken 
en aan te passen waar dat nodig was. Helaas 

kon dit niet worden uitgevoerd omdat we met 
een nieuw historisch moment werden 
geconfronteerd: een ‘Corona- crisis’! Een 
periode waarbij veel van het bestuur wordt 
gevraagd; overleg met NJBB, gemeente, 
veiligheidsregio, juristen etc., en uiteraard de 
nodige informatie aan de leden om ons 

spelletje op een zo gezond mogelijke manier 
te blijven uitoefenen. Een tijd die ook voor de 
bestuursleden volstrekt nieuw is en waarbij 
veel creativiteit en oplossingen moeten 

worden bedacht, wat heel veel werk met zich 

meebrengt. 
Een van de maatregelen van de ‘Corona- 
crisis’ brengt mij bij een volgend historisch 
moment: een ALV die in november a.s. 
schriftelijk wordt gevoerd! In het verleden 
werd wel eens gekscherend gezegd als er 
weinig te bespreken viel: ‘deze vergadering 

kan wel schriftelijk worden afgedaan!’ Dat 
gaat nu echt gebeuren, omdat er ook 
belangrijke punten aan de orde komen. Heeft 
men enig idee hoeveel werk daarmee 
gemoeid is om dat voor elkaar te krijgen? Ik 
wel: heeeeel veel werk!  

En dat allemaal door een voorzitter die een 
drukke werkkring heeft, een jong gezin en 
een druk familieleven. Een secretaris die als 

een volleerde verkeersagent op het kruispunt 
van de club- correspondentie staat en 
iedereen de weg wijst welke richting moet 
worden ingegaan. Een penningmeester die in 

deze financieel lastige tijden dagelijks bezig 
is om de centen bij elkaar te houden. Een 
wedstrijdsecretaris die soms wat duizelig 
wordt van alle ‘spontane’ veranderingen en 
wijzigingen die soms heel snel uitgevoerd 
moeten worden. Een bouwcommissaris die 
maar blijft bedenken hoe en wanneer 

verbeteringen aan kantine en hal kunnen 
plaatsvinden. 
Vanuit de kascommissie heb ik de afgelopen 
jaren een beetje ‘over de schouder’ van het 
bestuur mee mogen kijken en gezien dat we 

hier te maken hebben met ‘supervrijwilligers’ 

die dagelijks vrijwillig met vele werkzaam-
heden bezig zijn om de club overeind te 
houden. Ik vind dat geweldig en neem daar 
uit volle respect mijn hoedje voor af! 
 
Ton Kant 
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Beste leden,  
 

Klaar voor de start: De loten voor de Grote 
Clubactie zijn weer te koop. Zeker voor onze 
club is de Grote Clubactie al jaren belangrijk, 
aangezien 80% van de opbrengst naar de 
club gaat en wordt toegevoegd aan het 
project van het betreffende jaar.  
 

Vorig jaar hebben wij de opbrengst gebruikt 
voor de buitenverlichting.  
 

Dit jaar is het motto het 

plafond in de kantine.  
 
Door de huidige situatie moesten wij een 
andere wijze dan vorige jaren bedenken om 
de loten te verkopen. Het bestuur heeft drie 
manieren van verkoop op het oog.  
 

 
 

 
1. Rechtstreeks via een bankoverschrijving 
op onze bankrekening: 
NL97INGB0004415363 t.n.v. JBC Zoetermeer 
onder vermelding van het aantal loten. 
Ondergetekende zal ervoor zorg dragen dat 

de koper zijn/haar loten krijgt.  
 
2. Bestellen via email 
(penningmeester@jbczoetermeer.nl) en de 
loten en rekening worden toegestuurd.  
 

3. Met gepast geld kunnen er loten gekocht 

worden bij Bernard van Bilsen. De loten 
kosten 3 euro per stuk.  
 
Het bestuur hoopt dat alle leden aan deze 
actie zullen meedoen want de opbrengst 
kunnen wij in deze onzekere tijd heel goed 
gebruiken. Namens het bestuur, 

Bernard van Bilsen Penningmeester JBC 
Zoetermeer 

 
Na de eerste corona-uitbarsting met het 

vooruitzicht dat het misschien wat beter zou 

gaan was Wedstrijdzaken weer volop bezig 
met plannen te maken. Welkom Terug 
Toernooi (we mochten weer gaan spelen),  
herfstcyclus, finaledag WTC, diverse NJBB 
competities NPC, WSC en WDC en overige 
activiteiten. Tsja, toen sloeg de tweede golf 

toe. We mogen blijven spelen, maar niets 
meer organiseren. Alleen werd het Welkom 
Terug Toernooi gehouden (het was warm, 
maar zeer gezellig). De overige activiteiten 
zijn helaas niet doorgegaan. Nu, kantine 
dicht. Geen bakkie koffie of thee vooraf het 
spelen of een drankje en een babbeltje na 

het spelen. Wij zijn natuurlijk wel blij dat we 
mogen blijven spelen. We houden jullie 

verder op de hoogte van ontwikkelingen die 
ons spel treffen. Zie onze nieuwsbrieven 
vanuit het bestuur.  
 

Blijf gezond !!  Theo van der Tak 
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Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, 
er mag gerust gezegd worden dat Covid-19 

een heel vervelend virus is die veel verdriet 

en heel veel schade toebrengt aan de 
sportactiviteiten en economie. Maar daar 
tegenover is er ook een heel vriendelijk virus 
dat iedereen graag zou willen hebben. Dan 
hebben we het over het clubvirus. Er 
zijn gelukkig bij ons in de vereniging heel 

veel leden die met dat virus besmet zijn.  
 

 
 
Joop Koens, Ab Boes en Henk Akkermans 
zetten de schouders eronder.  

 
De mannen Joop Koens, Ab Boes en Henk 

Akkermans die met het virus besmet zijn, 
hebben weer een knap staaltje samenwerking 
laten zien. 

Voor het monteren van de nieuwe ventilator 

moest eerst de oude ventilator, of moet ik 
het een blazer noemen,  
verwijderd worden en dat was zeker niet de 
makkelijkste klus. Maar daar draaien deze 
mannen hun hand niet voor om. De nieuwe 
ventilator die instelbaar is met verschillende 
snelheden, zal met name voor de vochthuis-

houding en schone lucht een aanzienlijke 
verbetering zijn. 
Toch wil ik nog even voor de duidelijkheid 
meegeven dat onze hal geen woonhuis is, 
met een spouwmuur en dubbelglas, en waar 
alles aan gedaan is om te voorkomen dat er 

nergens een koude brug aanwezig is. 
De schuifdeuren in onze hal zijn van metaal, 
en dat betekent dat als het buiten koud wordt 

en het binnen warm is, dat er dan condens 
ontstaat op het metaal. De ramen in deze 
deuren zijn van enkel plastic en ook daar zal 
dan condens op komen. Maar door de lucht in 

beweging te houden kan een hoop 
vochtproblemen voorkomen worden.  
 

 
 
 

Een schoon voorbeeld van slechte ventilatie,  
met uitzondering van kierende ramen en 
deuren, zijn de woningen die gebouwd zijn 
nog voor de jaren 1970. Dat waren veelal 
spouwloze woningen en tevens waren van 
deze huizen de ramen voorzien van enkel-

glas. Wanneer het in die tijd behoorlijk vroor 
dan was het heel normaal om s’-morgens 
eerst de ijsbloemen van de ramen te 
krabben, anders kon je niet naar buiten 
kijken. 
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Ik geef dit voorbeeld om aan te geven, dat 

als er een slechte ventilatie in onze hal zou 
zijn, het effect op de schuifdeuren precies 
hetzelfde zou zijn. 
 
Aad Hooijmans 
 
 

Bernard van Bilsen: ‘Een belangrijk verschil is 
dat deze ventilator de vuile lucht afzuigt en 
hij minder herrie maakt. Ook dat deze een 
standen schakelaar heeft. En ook dat hij 24 
uur kan werken, zeven dagen per week.’ 
 

 

Het was voor mij iets totaal nieuws, toen ik 
er op attent gemaakt werd dat er enorme 

blaren in de wanden van onze hal zaten. En 
inderdaad waren er zeven grote bulten aan 
de buitenkant van de hal te zien.  
HolaBouw werd hiervan op de hoogte 
gebracht en deze heeft vervolgens de 
leverancier van de panelen aansprakelijk 
gesteld. Binnen enkele weken kwam 

HolaBouw met de mededeling dat de offerte 
met de leverancier rond was en zou zo 
spoedig mogelijk de panelen met blaren 
willen vervangen. 
 

 
 
 
Het is voor Holabouw heel gebruikelijk om 
vroeg te starten met de werkzaamheden, 
alleen heb ik niet het gevoel dat er bij ons op 

de vereniging heel veel mensen zijn die nog 

graag om 6.00 uur op zouden willen staan. 

Maar gelukkig hebben wij Joop, en die vond 
het geen enkel probleem om de deur om 6.30 
uur te openen, zodat er begonnen kon 
worden met de werkzaamheden. 
 
 

 
Dat JBC Zoetermeer meer is dan een jeu de 
boulesvereniging, kwam naar voren bij de 

boekpresentatie van Paula Dukker die onze 

locatie uitkoos om haar boek ‘Alle luiken 

gesloten’ te presenteren.  

--- 
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Donderdag 24 september 2020 
 
Om 19.00 druppelt een aantal geïnteres-
seerden binnen, in totaal acht: 

Een vader en zoon, twee stellen 70 plus, een 
man met vervroegd pensioen en een 
buurman van Henk Reincke, met ervaring bij 
korfbalvereniging Phoenix, waar ook 
gebouled wordt. 
 

Het weer is goed, we gaan spelen op de 
achterste baan, de grove baan.  
Vooraf een kennismakingsgesprek. Ineke en 

Frans stellen zich voor, daarna een rondje 
voornaam, ervaring en motivatie.  Enkel de 
buurman van Henk heeft ervaring, een 
echtpaar woont sinds kort in Zoetermeer en 

zoekt naar sociale contacten, dat overigens 
voor de anderen ook geldt.  
Noot: het virus en vooral de maatregelen 
beperken dit enigszins. Toch zijn er genoeg 
mogelijkheden, maar dit even terzijde.  
 
Er wordt gestart met uitleg over techniek, 

theorie en praktijk. Dan wordt er een 
spelletje gespeeld. Ineke doet mee met een 
doublet en Frans begeleidt een partij, twee 
tegen twee. Halverwege ruilen Ineke en 
Frans van positie. De buurman van Henk doet 

mee met uitgooien. 

 
Rond 21.00 uur, na een rondleiding door ons 
boulodrome, waarbij tevens wordt gewezen 
op de maatregelen die getroffen zijn m.b.t. 
covid-19, worden de introducés getrakteerd 
op een consumptie. Men vraagt naar onze  
openingsuren, de contributie, onze neven-

activiteiten, zoals carnaval, Fibolu, klaver-
jassen enz. Men is vooral geïnteresseerd in 
onze sociale activiteiten.  
 
Frans geeft de boodschap mee: ‘Wanneer je 
wilt komen boulen, kom op de training. Je 

leert zo snel boulen en de club kennen. Je 

mag een tijdje vrijblijvend kijken of dit de 
club is die bij je past en wij kijken of je bij 
ons past.’  
 
Enkele oude clubbladen worden meegenomen 
en men is op de hoogte van onze site. Men 
zal verder kijken naar de mogelijkheden.  

 
Frans Roos  

 

 
 

 
 

 
 
 
Beste spelers,  
 

Met deze mail willen wij jullie op de hoogte 
brengen dat het bestuur van JBC Zoetermeer 
helaas heeft moeten besluiten om het Luiten 
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Food open Zoetermeer toernooi van aan- 

staande zaterdag 26 september 2020 niet 
door te laten gaan. 
De corona besmettingen in de regio Haag-
landen, waar Zoetermeer onder valt, lopen 
heel snel op.... 
 

Facebook>>> 

 

 

Onze website>>>  

LUITEN FOOD Open Zoetermeer 

Het Luiten Food Open Zoetermeers kampioen-
schap van zaterdag 26 september gaat NIET 
door. D.i. mede door het stijgend aantal besmet-
tingen in de regio Haaglanden e.o. 

Theo van de Tak 
Wedstrijdzaken 

 

 
 
 

 

 

14 oktober: gezellig samen al spelend 
koffie-leuten in de buitenlucht. Volgens 

de laatste Corona- instructies is dit 
helaas niet meer mogelijk en zijn de 
regels aangescherpt: alleen drinken en 
etenswaren voor eigen gebruik tijdens 
het spel mogen worden meegenomen. 
We hopen op betere tijden................’ 
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KLOOTSCHIETEN 

 

 
 

Frans Roos dook in deze oude balsport. 
Is petanque sterk verbonden met 
Frankrijk, is het klootschieten dat aan 
Holland.   
 
De geschiedenis van het Klootschieten 
 

Om maar met de deur in huis te vallen: na 
een diepgravend voorlopig onderzoek mag 
overtuigend bewezen worden geacht dat het 
edele spel van het klootschieten werd uitge-
vonden op de grens van Overijssel en 
Drenthe en wel in 1227 in de buurt van Ane. 

In het jaar dus van de befaamde Slag 
aldaar. Het klootschieten is daarmee mis-

schien wel de oudste sport van Nederland, in 
ieder geval ouder dan onderzoekingen tot 
dusverre hebben uitgewezen. Bovendien 
kunnen hiermee buitenlandse, met name 
Ierse en Schotse, pretenties met betrekking 

tot de founding, naar het rijk der fabelen of 
nog verder worden verwezen. Maar eerst, 
hoe kan het anders, de primaire vraag: wat is 
klootschieten?  
 
Kort gezegd: een balsport waarbij deelne-
mers proberen een bal, de kloot, onderhands 

zo ver mogelijk te werpen. Daarbij wordt een 
vooraf afgesproken traject 'gekloot'. Simpel, 
maar eenvoudig en toch niet moeilijk! Rond 
1500 was de sport in heel Nederland popu-

lair. Tegenwoordig vooral in Oost-Nederland. 
In 2010 werd in de Overijsselse gemeente 

Dinkelland zelfs het wereldkampioenschap 
klootschieten gehouden. 
Maar nu de link met de Slag bij Ane, in 1227. 
In dat jaar trok de bisschop van Utrecht, Otto 
van Lippe, op 28 juli met een groot 
ridderleger op tegen de troepen van de 
opstandige burggraaf van Coevorden, Rudolf 

II. Deze Rudolf werd gesteund door Drentse   
boeren. De Drenten beseften dat zij met hun 
grotendeels ongeoefende legertje, en op 
bijna louter bruine bonen, een slag in het 
open veld tegen het zwaar uitgeruste 

bisschoppelijk leger nooit zouden kunnen 

winnen. 
Zij lokten daarom welbewust een gewapend 
treffen uit in een moerassig terrein op 
Overijssels grondgebied, de Mommeriete bij 
Ane. Het verhaal is altijd geweest, dat de 
paarden van het bisschoppelijke leger 
wegzakten in de zompige grond en dat de 

ridders met hun zware harnassen zich hier 
niet op eigen kracht uit konden redden. 
Daarna zouden de met pijlen, speren, 
messen en knotsen gewapende Drenten korte 
metten hebben gemaakt met de vijand. 
Vrijwel het gehele bisschoppelijke leger, vol 

beroemde edelen, werd hierbij genadeloos 
afgemaakt. De bisschop zelf sneuvelde even-
eens en zou later – ook tot zijn eigen spijt - 

zelfs zijn gescalpeerd. Tot zover de Slag bij 
Ane, zoals beschreven in de 
zogenaamde Narracio uit 1232. Maar er was 
meer!  

In de Narracio wordt tevens vermeld dat aan 
de zijde van de Drenten ook vrouwen hebben 
meegevochten. Inderdaad, maar onbekend 
was, dat deze vrouwen zich maandenlang 
hadden geoefend in het werpen van veld-
keien. Die hadden ze eerst mooi rond gebikt 
en geslepen, zodat ze goed konden rollen, 

liefst zo hard mogelijk: tegen de benen van 
de paarden. Maar, die benen waren meestal 
goed beschermd, dus dat lukte niet altijd. De 
vrouwen hadden het daarom vaak, al weer 
letterlijk en figuurlijk, gemikt op de heng-

sten; en wel op díe onderdelen waardoor 

hengsten hengsten zijn. (Het is nu dus ook 
duidelijk waar de naam klootschieten 
vandaan komt.) Als er raak was ‘geschoten’ 
vlogen de arme dieren natuurlijk meteen de 
lucht in. De ridders smakten dan op de grond 
en hadden daarna niets meer in te brengen 
Het oorlogsspel der vrouwen vond al snel na 

de Slag voortzetting in een vreedzame 
variant, maar werd nu vooral populair bij de 
mannen. In de loop der eeuwen ontwikkelde 
het spel zich steeds verder, met nieuwe 
materialen en nieuwe spelregels, in clubvorm 
of in vrije beoefening. Maar de basis werd 
gelegd in het jaar 1227, tijdens de Slag bij 

Ane! 

 
 

 



Digitaal clubblad van JBC Zoetermeer redactie@jbczoetermeer.nl  14 

 
 
Martin Meijerink, auteur van Het Groot 
Klootschietersboek - ISBN 90.6289.598.0, 
zegt over het ontstaan het volgende: ‘De 
naam kloot is van oorsprong uit het 
Grieks/Romeinse woord ©globus, aardkloot.  

 
 

 
 
 
Historisch besef van… klootschieten  
 
Wanneer is de sport ontstaan? Reeds in 1390 

werden in Haarlemmerhout, door zorg van 
Graaf Albrecht van Beieren, de eerste 
(c)lootschiet-banen aangelegd. Dat was de 
eerste formele en tastbare bevestiging van 
een sport die eeuwen daarvoor moet zijn 
ontstaan. Vast is komen te staan dat rond 
1500 het klootschieten in Nederland buiten-

gewoon populair was. Vele gezegden en 
uitdrukkingen in onze taal duiden daar ook 

op. Het woord cloot (nu kloot), is oud 

Nederlands voor een massieve bal en het 
woord schieten staat voor 'met kracht 
werpen'. Met het sterk veranderde tijdsbeeld 
aan het einde van de Nederlandse opstand 
(tachtigjarige oorlog) en de daarop volgende 
Gouden Eeuw verdween de sport langzamer-
hand uit Holland. Echter in de zestiger jaren 

van de vorige eeuw kreeg men weer belang-
stelling voor het klootschieten. Op 26 oktober 
werd de Nederlandse Klootschieters Bond 
(N.K.N.) opgericht. Klootschieten was een 
folklore in het traditierijke Twente en de 
Achterhoek. Buurtschappen en dorpen daag-

den elkaar uit voor een wedstrijd. Er werd fel 
gestreden, maar na afloop was er altijd wel 
een 'kleutjesmaal' en een drankje. De sport 

maakte een groot aantal ontwikke-lingen 
door, voor wat betreft het spel en de tech-
nieken.  
 

 
 
In de tijd van Vondel en Erasmus was het 
nog een spel tussen twee mensen, met 
onderlinge afspraken, wie het eerst met de 
synen cloot ofbal het vastgestelde perk sal 
raeken. Eeuwen later verhaalt de geschie-

denis dat gehuchten, dorpen en steden elkaar 
uitdaagden voor een wedstrijd, en het aantal 
deelnemers wel tot ver over de honderd 
kwam. Traditiegetrouw werden dan door de 
voormannen voor elk van deze wedstrijden 

aparte afspraken, zeg wedstrijdreglementen, 

gemaakt.  
 

 
 

Een fraaie spotprent over de strijd die vroeger 
werd gevoerd tussen Oortmarsum en 
Oldenzaal. (tekening Theo Schildkamp in 
‘Streek- Eigen’, 1987). 
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Door onnauwkeurigheden en verschillen in 

uitleg ontstonden er wel eens twistgesprek-
ken die dan met de vuist werden beslecht en 
jarenlang mensen en gemeenschappen uit 
elkaar dreven. Er ontbrak nog duidelijk een 
overkoepelend orgaan.  
 

 
           De kloot wordt rondgedraaid.  
 

 
            De gaten worden met lood gevuld.  

 
 

 
 
 
De kloten worden gelakt, eventueel gebeitst 
of transparant gelakt voor bescherming van 
de ogen en afwering van water.  

 
In Twente, Achterhoek, IJsselstreek en 
Drenthe worden in verenigingsverband com-

petities binnen hun federaties of afdelingen, 
onder de vlag van de Nederlandse Kloot-
schieters Bond gespeeld. De N.K.B. is 
aangesloten bij NOC*NSF.  
De archieven bevinden zich op het bonds-
bureau in Tubbergen. Boeken en voorna-
melijk tijdschriften (zowel nationaal als inter-

nationaal) zijn daar geïnventariseerd.  
 
In het verleden zijn er belangrijke Neder-
landse klootschieters geweest. Vermaarde 

klootschieters zijn de gebroeders Leussink 

(drie broers) die vele nationale en inter-
nationale titels in de wacht wisten te slepen. 
Daarnaast verdienen Mark Oude Luttikhuis en 
Robert Meyer een eervolle vermelding, daar 
de eerste Europees kampioen op de straat 
werd en de tweede Europees kampioen op 
het veld.  

 
Andere landen waar klootschieten wordt 
beoefend zijn Polen, Italië, Duitsland en 
lerland. Die IBA moet trouwens niet verward 
worden met de sport bowls, hoewel die 
natuurlijk ook met kloten gespeeld wordt. 

Voor 1500 was het klootschieten enorm 
populair, een echte volkssport dus, daarna 
ging het iets minder. Rond 1500 raakte het 

klootschieten in ongebruik; vanaf dat mo-
ment werden de beoefenaars van de sport 
klootjesvolk genoemd, met als gevolg dat de 
kloot in de kast bleef. Want ja, iets zijn is 

één, maar iets genoemd worden? Momenteel 
is de sport, vooral in Twente en de 
Achterhoek, weer flink in opkomst. Goed, de 
kloot. Middelnederlands: cloot, 'klomp, kluit, 
bol, bal, kogel'. Cloot en kluit zijn hetzelfde 
woord.  
 

Aardkloot is een ouderwetse, poëtische aan-
duiding voor de planeet waarop wij wonen. 
Dat het klootschieten van een zeer oude 
herkomst was, dat wisten we. Maar zo oud! 
Sinds 1896 worden, het wat wij nu noemen 

'de moderne Olympische spelen' gehouden en 

vinden ze plaats over de hele wereld. 
Sindsdien kennen we ook het begrip 'sport'. 
Sporten zijn van de 'lijst' verdwenen, zoals de 
traditionele sport touwtrekken, vele anderen 
weer toegevoegd. Men ontkomt niet aan het 
gebruik van steeds weer nieuwe sport-
materialen. We zien dat vanzelfsprekend ook 

terug. Kunststof kloten met lood bij straat-
wedstrijden, en misschien gaat straks ook 
nog het lood eruit. De traditionele houten 
kloot blijft men gebruiken op de veldbanen, 
totdat er iets anders op wordt gevonden.  
 

 
 
‘Deze prachtige en oeroude sport van snelle 
vuisten en vaste treden, het klootschieten, 
heeft zich door alle eeuwen heen weten te 
handhaven, en zal dat ook blijven doen.’ 
Aldus fervent speler Wim Koster.  
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Voorwaar een aardig tijdverdrijf 

Tot oefening van koude leden 

Men ziet er vaak een groot aantal, 

Die met elkaar een wedde maken 

Wie eerst met zijne kloot of bal 

Het vastgestelde perk zal raken. 

 

Zoodat de kloot geworpen wordt 

Met snelle vuysten, vaste treeden, 

Totdat hij eens terneder stort 

En roept een groote reeks van schreeden 

Men loopt en rent dien kloot vast nae 

En denkt op voordeel ofte schae. 

 
(Dichter Westerop in de bundel ‘Hoornse Buitensingel’)  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Zondag 18 oktober – gespot vanaf het 
hondenveld.  
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Petanque en voetbal, twee sporten met 
weinig overeenkomsten. Zo moet je bij 
petanque niet koppen en bij voetbal geen 
boule hooghouden. Waar deze twee sporten 

wel dichter bij elkaar zijn gekomen is het 
‘meten is weten’. Met het instellen van de 
VAR is dit aspect ook bij het voetballen 
ingetreden. 
Toen Ajax in de slotfase in Venlo met 0-12 
voorstond, hoopte ik in de laatste aanval op 
nog een goal. Onder die aanval hoorde ik nog 

iemand schreeuwen, ‘sneller, sneller!’ en de 
man van de wedstrijd, Lassina Traoré, knalde 
mijn wens in vervulling. 
Mijn column was bijna voltooid, ik moest het 
enkel nog opschrijven.  
 

In de petanquesport bestaat het fenomeen, 
dat wanneer je met 13-0 verliest, je de billen 
van Fanny moet kussen. Citaat: ‘Fanny was 

aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog serveerster in een café in Grand 
Lemps in het noorden van Frankrijk. Zij liet 
zich omhelzen door verliezers die met 13-0 

hadden verloren. Deze omhelzing was een 
troost. Tot op de dag dat de burgemeester 
van de regio ook bij haar kwam om te 
worden getroost. Had Fanny iets tegen hem? 
Het is in ieder geval zo dat ze boven op een 
stoel klom, haar rokken omhoog deed en wat 
hield ze hem voor? Haar andere wangen, 

waarop de burgemeester zonder blikken of 
blozen twee dikke klapzoenen gaf. Dat was 
het begin van een lange traditie. Sindsdien, 

omdat de spelers niet altijd een lieve Fanny 

bij de hand, of liever gezegd aan de lippen 
hebben, bezitten veel verenigingen een 
namaak Fanny die ze op een ereplaatsje 
hebben staan en waar de winnaars hun 
slachtoffers mee naartoe nemen en 
verplichten met een galante kniebuiging een 
kus te geven op de billen van Fanny.’ 

 
En zo zag ik het voor me: het hele elftal van 
VVV moest de billen kussen van Fanny, 
keeper Delano van Crooij voorop, dan de 
verdedigers, het middenveld en de voor-
hoede. Als laatste trainer Hans de Koning. Hij 

zou dan zeggen ‘de jongens moeten er toch 
ook een olijk gevoel van overhouden. ’ Want 
de kranten zouden er vol van staan. De foto’s 

zouden ingelijst worden en de anekdotes 
deden nog lang na de ronde.  
 
Er is dus een overeenkomst: wanneer je in 

petanque verliest met 13-0, voel je je goed 
K, dat geldt zeker voor een eredivi-
siewedstrijd. Met dit verschil dat een 
petanqueteam dit ook een ander team kan 
aandoen, maar dat zie ik VVV niet gauw 
doen. Geen enkel team overigens, want dit 
was een nieuw record.  

Dat ik de prestatie van Ajax en het verlies 
van VVV in relatie met petanque kan brengen 
is een cadeautje dat ik maar al te graag 
uitpak.  
 

Frans Roos  

 
 

De Europese Kampioenschappen Petanque worden in 

2022 gehouden in ’s-Hertogenbosch. Een gezamenlijk 

bid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB), de 

gemeente ’s-Hertogenbosch, BrabantSport, het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

NOC*NSF, More2Win en sportevenementenbureau 

Team TOC werd maandag door de Europese 

petanquefederatie Confédération Européenne de 

Pétanque (CEP) verkozen boven een bid uit Spanje. De 

EK Petanque 2022 in ’s-Hertogenbosch staan van 13 tot 

en met 17 juli 2022 op de kalender. 
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